9 november 2022

Cafetaria Sabina

28 jaar geleden heb ik de zaak overgenomen en het was toen een zaak waar niet iedereen graag naar
toe kwam.

Wij hebben er toen heel hard aan gewerkt om er een nette zaak van te maken door de gokkasten eruit
te halen om het zo toegankelijker te maken voor de mensen uit de buurt.

Door onze kwaliteit hoog te houden met goede producten en vriendelijk personeel hebben we er frisse
zaak van weten te maken waar de bewoners uit de wijk zowel groot als klein graag naar toe komen.

En zeker na de grote verbouwing in 2004 is het moderne zaak geworden met een ruime
zitgelegenheid en een mooi terras.

Ik heb vele gezinnen zien komen met de kinderen voor een ijsje, broodje, snack of frietje....en nu
komen deze (toen nog kinderen) met hun eigen kinderen en of kleinkinderen.

Zo zijn wij een echt onderdeel van “de Doorslag” geworden een prachtige wijk in Nieuwegein.

En toen veranderde alles toen de Lidl haar intrek nam in het pand waar voorheen “de super de boer”
haar buurt supermarkt had.

Sinds de komst van de Lidl veranderde het winkelend publiek naar klanten uit de wijde omtrekt die er
met grote volle karren met boodschappen de auto’s kwamen vullen.

Regelmatig met parkeer overlast voor de buurt en soms zelfs ruzies om maar een plek te bemachtigen
op de parkeerplaats.

De kapper en de bloemist zijn reeds vertrokken maar ik ben blijven geloven in een toekomst hier op
het winkelcentrum de Kauwenhof en dit is mij ook in de vele gesprekken met mensen van de
gemeente Nieuwegein belooft.

Als de Lidl een nieuwe plek krijgt op een nieuwe locatie kan jij hier een nieuwe plek krijgen op het
winkelcentrum.

Hierdoor ben ik altijd afwachtend geweest want ik moest rustig afwachten op mijn beurt “zo gezegd zo
gedaan”

En dan krijg je in een gesprek op het gemeente huis ineens te horen dat de gemeente van plan is om
het winkelcentrum te kopen van de Lidl en “de Roerdomp” en dat ze niet wisten dat ik hier zou willen
blijven zitten en weer een nieuwe plek zou willen in de nieuwe ontwikkelingsplannen.

Toen ik dit hoorde in het gesprek dat ik op het gemeente huis had met de projectmanager was ik zeer
verbaasd en verbolgen dat de gemeente zogenaamd niet wist dat ik mijn plek HIER zou willen
behouden.

Ik wil gewoon weer een mooie nieuwe zaak hier neer zetten zodat we nu en in de toekomst iedereen
in de wijk “de Doorslag” weer van heerlijke friet, snacks, ijs, broodjes en gezelligheid kunnen voorzien
op een plek waar iedereen welkom is.

Ik reken dan ook op de medewerking van de gemeente Nieuwegein en niet dat ze mij in de steek

S.B.



